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In deze bundel vind je drie versies van dezelfde informatieve tekst over hooikoorts. De inhoud is in alle drie de
versies identiek, maar de moeilijkheidsgraad verschilt:

Versie 1 – Makkelijk: Gericht op leerlingen met moeite met lezen, leesproblemen of
taalontwikkelingsstoornissen (TOS). De zinnen zijn korter, het woordgebruik is eenvoudiger en de opbouw
is extra duidelijk.
Versie 2 – Gemiddeld: Geschikt voor de gemiddelde lezer in groep 7/8. De tekst is compact,
informatief en goed te volgen.
Versie 3 – Moeilijk: Voor sterke lezers of leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Deze versie bevat
rijkere zinsstructuren, meer vaktaal en verdieping.

Alle leerlingen maken dezelfde vragen bij de tekst, ongeacht de versie die ze lezen. Zo werk je aan begrijpend
lezen op maat, maar kun je ook gemakkelijk differentiëren binnen je klas én samenwerken stimuleren. Elke
leerling werkt op zijn of haar eigen niveau, maar bespreekt dezelfde inhoud.
Gebruik dit materiaal flexibel: klassikaal, in duo’s, zelfstandig of als keuze-opdracht.

Dit is mijn eerste poging om op deze manier te differentiëren in begrijpend lezen: één onderwerp, drie niveaus.
Mijn doel is om leerlingen op hun eigen leesniveau te laten werken, zonder dat ze inhoudelijk iets missen. Het
is een startpunt, en ik hoop dit concept nog verder te verfijnen en uit te breiden. 
Heb je feedback, suggesties of wil je meer teksten zoals deze downloaden? Neem dan vooral een kijkje op
mijn website: www.meesterdanny.com
Daar vind je nog veel meer begrijpend lezen-opdrachten, verhalende teksten, lesideeën en materialen die je
direct in je klas kunt gebruiken

Drie-versie-tekstenDrie-versie-teksten
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Naam:

Paniekpiet vindt veel dingen spannend. Vooral in drukke weken. Dit jaar was het extra druk op de stoomboot.
De boot had vertraging en er waren te weinig pieten bij het laden. Daarom kreeg Paniekpiet een belangrijke
taak: hij moest de pakjeskluis controleren.

Hij vond dat spannend, maar ook bijzonder. Laat in de 
nacht wilde hij nog één keer kijken of alles goed 
was. Het was stil op de boot. De meeste pieten 
sliepen al. Paniekpiet liep naar de kluis en 
opende de deur.

Hij verstijfde. Hij keek rond. 
Zijn hart bonsde. De kluis was leeg.
Geen pakjes. Geen gedichten. Geen zakken met 
cadeaus. Alles weg. Paniekpiet fluisterde eerst nog: Geen paniek. Maar meteen daarna riep hij hard: Paniek!

Hij rende naar het dek en maakte veel geluid. Hoofdpiet werd wakker en kwam snel aanlopen. Ook Sinterklaas
kwam kijken. Paniekpiet vertelde dat de kluis leeg was. Hoofdpiet en Sinterklaas volgden hem terug.
Ze zagen dat Paniekpiet gelijk had. De kluis was echt leeg. Toen zag Sinterklaas iets op de grond. Het was een
spoor van zwarte korrels. Roet. Niet het roet van hun eigen pieten. Dit roet was sterker en verser.

Ze volgden het spoor naar het ruim van de boot. Ze hoorden zacht geluid achter kisten. Daar stonden drie
pieten in een net. Ze zaten vast. Ze schrokken toen ze Sinterklaas zagen.
De pieten vertelden dat het een fout was. Ze dachten dat zij de pakjes alvast moesten verzamelen. Ze hadden
de planning verkeerd begrepen.
Paniekpiet voelde de spanning wegzakken. Het was geen diefstal. Het was een misverstand.
 Sinterklaas zei dat iedereen fouten maakt, maar dat ze beter moeten praten met elkaar.
Hoofdpiet zei dat Paniekpiet goed had gehandeld.
 Paniekpiet voelde zich eindelijk trots. En de volgende ochtend stonden alle pakjes weer klaar.

De paniekpiet
en de lege kluis
De paniekpiet

en de lege kluis
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Paniekpiet had altijd al moeite gehad met drukke dagen, maar dit jaar leek alles tegelijk te gebeuren. De
stoomboot liep een paar uur vertraging op, een kist vol chocoladeletters bleek te zijn gaan schuiven en
Sinterklaas had hem uitgerekend nu een belangrijke taak gegeven: hij was verantwoordelijk voor het
controleren van de pakjeskluis.

Het was een enorme eer, maar Paniekpiet durfde het bijna niet aan Tikpiet te vertellen. Tikpiet zei altijd dat
Paniekpiet eerst drie keer nadacht voordat hij ‘Paniek!’ riep, maar dat lukte hem nooit.
In de nacht voor de grote intocht besloot Paniekpiet nog één laatste controle te doen. 
Terwijl de rest van de pieten sliep of hun spullen klaarlegde, 
liep hij naar de kluis. Hij draaide de sleutel om, 
stapte naar binnen… en verstijfde.
De kluis was leeg.

Geen stapel pakjes, geen zakken met 
gedichten, geen zorgvuldig ingepakte 
cadeaus. Alles weg, enkel nog wat lege
dozen. Paniekpiet slikte en fluisterde 
eerst nog tegen zichzelf: Geen paniek, 
misschien heeft iemand ze verplaatst. Maar na precies één seconde schoot hij overeind. PANIEK!
Hij sprintte terug naar het dek en maakte zoveel kabaal dat de halve bemanning wakker werd. Hoofdpiet
rende naar hem toe, met een sjaal die nog half om zijn nek hing. Wat is er aan de hand? vroeg hij.
De pakjes! riep Paniekpiet. Ze zijn weg! Alles! De hele kluis is leeg! Dit is een ramp! Een wereldramp! Een
kinderramp!

Hoofdpiet keek hem ongelovig aan en ging meteen mee naar de kluis. Ook Sinterklaas, die normaal nooit zijn
kalmte verliest, kwam stilletjes achter hen aan. Toen ze de kluis binnenstapten zag iedereen het: Paniekpiet
had gelijk. De kluis was echt leeg.
Een koude stilte viel.

De paniekpiet
en de lege kluis
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Toen wees Sinterklaas naar de grond. Kijk eens daar. Op de vloer lag een spoor. Kleine zwarte korrels. Roet.
Niet van een schoorsteen, maar van schoenen. Sterk roet, vers roet.
Paniekpiet voelde een golf van angst, maar dit keer bleef hij stil. 
Sinterklaas knielde en onderzocht de korrels. Deze zijn niet 
van ons, zei hij zacht. Iemand is hier geweest. En niet zomaar iemand.

Samen volgden ze het spoor naar het ruim van de boot. Achter een 
stapel kisten hoorden ze gerommel en gefluister. Toen Hoofdpiet 
de lamp erboven richtte, zagen ze drie inbrekerspieten, verstrikt in 
een net dat door een losse haak naar beneden was gevallen.

Sinterklaas knikte vriendelijk. Iedereen maakt fouten, zei hij. Maar laat het ons weten als je twijfelt. Anders
ontstaan er panieksituaties. Paniekpiet kleurde rood. Sorry, fluisterde hij. Voor het schreeuwen. En het rennen.
En het bijna flauwvallen. Hoofdpiet legde een hand op zijn schouder. Jij hebt juist goed gehandeld. Zonder jou
hadden we het veel later ontdekt.

Voor het eerst die nacht voelde Paniekpiet geen paniek, maar trots. En toen hij de volgende ochtend de
kinderen aan de kade zag juichen, wist hij dat zelfs zijn grootste panieknacht uiteindelijk toch goed was
gekomen.

Ze keken geschrokken op. We wilden de pakjes niet
stelen! zei de grootste. We dachten dat we alvast

alles moesten verzamelen. We begrepen de
planning niet. Het was een misverstand!

Paniekpiet voelde hoe de spanning uit zijn
schouders zakte. Het was geen diefstal. Geen ramp.

Geen wereldramp. Alleen een stomme fout.

De paniekpiet
en de lege kluis
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Paniekpiet stond al bekend om zijn onrustige aard, maar tijdens deze drukke dagen leek ieder klein probleem
meteen als een berg op hem af te komen. De stoomboot had vertraging, er waren logistieke misverstanden
geweest en precies in deze chaotische periode kreeg hij een uitzonderlijk belangrijke taak: hij moest de
pakjeskluis bewaken en controleren.

Hoewel hij zich vereerd voelde, bleef er een 
zenuwachtig knoopje in zijn maag zitten. Toch 
besloot hij, in de late en donkere nacht, nog één
laatste controle uit te voeren. De meeste 
pieten lagen al te slapen terwijl hij voorzichtig 
door de gang liep. Toen hij de sleutel 
omdraaide en de kluis betrad, verstijfde hij 
volledig. De hele kluis was leeg. Niet één 
pakket, niet één gedicht, geen enkele zak met cadeaus was achtergebleven. De ruimte die normaal uitpuilde
van ingepakte verrassingen voelde nu akelig hol.

Hij probeerde zichzelf nog gerust te stellen met een zacht gemompeld geen paniek, maar de stilte om hem
heen maakte het onmogelijk. Zijn stem schoot omhoog terwijl hij riep: Paniek!
Hij stormde naar het dek, waardoor in korte tijd een groot deel van de bemanning wakker werd. Hoofdpiet
verscheen nog half aangekleed en zelfs Sinterklaas kwam, met bezorgde blik, naar hem toe. Zonder tijd te
verliezen leidde Paniekpiet hen terug naar de kluis.

Sinterklaas zag als eerste een spoor op de grond: kleine 
zwarte schilfers, duidelijk afkomstig van schoenen. 
De structuur van het roet was anders dan dat van hun eigen 
pieten. Verser, grover.
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Met een combinatie van spanning en vastberadenheid volgden ze het spoor naar het ruim. Daar hoorden ze
geritsel achter de kisten. In het licht van de lamp zagen ze drie pieten staand in een neergestort net. Hun
ogen stonden schuldig en tegelijk opgelucht dat ze gevonden waren.

Ze legden uit dat ze de pakjes niet wilden stelen. Ze dachten dat zij verantwoordelijk waren voor het
vroegtijdig verplaatsen van de cadeaus om ze alvast te verzamelen. Een misverstand, veroorzaakt door
gebrekkige communicatie.

Paniekpiet voelde hoe de druk langzaam van zijn schouders gleed. Het was geen ramp, maar een fout die
opgelost kon worden. Sinterklaas benadrukte dat misverstanden erbij horen, maar dat open communicatie
essentieel is. Hoofdpiet knikte waarderend naar Paniekpiet. Zonder zijn snelle reactie was het veel later
ontdekt. Voor het eerst die nacht voelde Paniekpiet trots in plaats van paniek.
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VragenVragen

1. Welke taak kreeg Paniekpiet van
Sinterklaas?
A) Chocoladeletters verschuiven
B) Zorgen dat de boot geen vertraging had
C) Het controleren van de pakjeskluis
D) Niet in paniek raken

2. Wat ontdekte Paniekpiet toen hij de kluis
binnenliep?
 A) Dat de kluis helemaal leeg was
 B) Dat er 3 pieten in verstopt zaten
 C) Een stapel pakjes en gedichten
 D) Sinterklaas die een boek zat te lezen

3. Hoe reageerden de andere pieten toen
Paniekpiet alarm sloeg?
 A) Ze negeerden hem, ze waren het wel gewend.
 B) Ze werden wakker en kwamen in actie
 C) Ze zeiden dat Paniekpiet zijn mond moest
houden
 D) Ze geloofden Paniekpiet niet

4. Wat voor soort spoor vond Sinterklaas op de
grond?
 A) Een spoor van zwarte, roetachtige korrels die van
schoenen kwamen.
 B) Een treinspoor
 C) Een spoor van een hondenpoot
 D) Sinterklaas vond helemaal geen spoor

5. Hoe konden ze aan het roet zien dat het niet van hun eigen pieten was?
 A) Het had een andere kleur
 B) De pieten ruimen het altijd netjes op
 C) Het roet was anders: sterker, verser en niet van hun eigen schoorsteenwerk.

6. Wat was de echte reden dat de pakjes uit de kluis waren verdwenen?

_________________________________________________________________________________________________________________________

8. Hoe verandert Paniekpiets gevoel in de loop van het verhaal?

_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Wat betekent het woord verstijfde in de context van het verhaal?

_________________________________________________________________________________________________________________________
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AntwoordenAntwoorden

1. Welke taak kreeg Paniekpiet van
Sinterklaas?
A) Chocoladeletters verschuiven
B) Zorgen dat de boot geen vertraging had
C) Het controleren van de pakjeskluis
D) Niet in paniek raken

2. Wat ontdekte Paniekpiet toen hij de kluis
binnenliep?
 A) Dat de kluis helemaal leeg was
 B) Dat er 3 pieten in verstopt zaten
 C) Een stapel pakjes en gedichten
 D) Sinterklaas die een boek zat te lezen

3. Hoe reageerden de andere pieten toen
Paniekpiet alarm sloeg?
 A) Ze negeerden hem, ze waren het wel gewend.
 B) Ze werden wakker en kwamen in actie
 C) Ze zeiden dat Paniekpiet zijn mond moest
houden
 D) Ze geloofden Paniekpiet niet

4. Wat voor soort spoor vond Sinterklaas op de
grond?
 A) Een spoor van zwarte, roetachtige korrels die van
schoenen kwamen.
 B) Een treinspoor
 C) Een spoor van een hondenpoot
 D) Sinterklaas vond helemaal geen spoor

5. Hoe konden ze aan het roet zien dat het niet van hun eigen pieten was?
 A) Het had een andere kleur
 B) De pieten ruimen het altijd netjes op
 C) Het roet was anders: sterker, verser en niet van hun eigen schoorsteenwerk.

6. Wat was de echte reden dat de pakjes uit de kluis waren verdwenen?
De inbrekerspieten hadden ze willen verplaatsen omdat ze de planning verkeerd hadden begrepen. Het was een
misverstand.

8. Hoe verandert Paniekpiets gevoel in de loop van het verhaal?
Hij begint in paniek en angst, maar eindigt opgelucht en zelfs trots omdat hij goed gehandeld heeft.

7. Wat betekent het woord verstijfde in de context van het verhaal?
Dat hij stokstijf bleef staan omdat hij enorm schrok of geschokt was.


